
Actiecomité Behoud Woudweg e.o. 

De Woudweg 

De Woudweg, slingerend door de polder tussen Vlaardingen en Schiedam. 
Met oude boerderijen, oude schuurtjes en stichtelijke teksten op de hekken. 
Tot voor kort nog dagelijks koeien over de weg naar de melkstal. 
Voor de passant een schouwspel om nooit te vergeten. 
Verplicht onthaasten in dit prachtige polderland. 
  
De Woudweg, omzoomd door knotwilgen en welig tierend fluitenkruid. 
In het voorjaar de schapen met dartele lammetjes in de wei. 
De talrijk aanwezige prachtige zwanebloemen langs de waterkant. 
Eilandjes met eeuwenoud hakhout, kieviten buitelend door de lucht. 
Koeien dromend in het land, de kikkers kwakend in de sloot. 
  
De Woudweg, tot nu toe alsof de tijd heeft stil gestaan. 
Een stukje polder om in stilte van te genieten. 
Door de reconstructie gaat hier van alles op de schop. 
De meeste boeren zijn al uitgekocht, gestopt of vertrokken. 
Ooit zaten hier veertien boeren nu is er nog maar één. 
  
De Woudweg, ondergedompeld worden in dat ouderwetse poldergevoel. 
Een mistige voorjaarsmorgen, de koeienkoppen er net bovenuit. 
Die heerlijke geur van vers gemaaid gras wat ligt te drogen op het land. 
De schapen wat schuw, de koeien nieuwsgierig achter het hek. 
De Woudweg, tijdloos mooi is deze polderweg. 
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